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Bijbelrooster 

 
 

 
 

do. 21 mrt. Jeremia 32:36-44 

vr. 22 mrt. Psalm 118:1-16 

za.  23 mrt. Psalm 118:17-29 

zo. 24 mrt. Marcus 11:1-11 

ma. 25 mrt. Psalm 2 

di. 26 mrt. Psalm 40 

wo. 27 mrt. Marcus 14:1-11 

do. 28 mrt. Marcus 14:12-31 

vr. 29 mrt. Marcus 14:32–15:47 

za. 30 mrt. Jeremia 33:1-11 

zo. 31 mrt. Marcus 16:1-8 

ma. 1 apr.  Marcus 16:9-20 

di. 2 apr.  Jeremia 33:12-18 

wo. 3 apr.  Jeremia 33:19-26 

do. 4 apr.  Deuteronomium 1:1-18 

vr. 5 apr.  Deuteronomium 1:19-33 

za. 6 apr.  Deuteronomium 1:34–2:1 

zo. 7 apr.  Deuteronomium 2:2-15 

ma. 8 apr.  Deuteronomium 2:16-25 

di. 9 apr.  Deuteronomium 2:26-37 

wo. 10 apr.  1 Johannes 1:1-7 

do. 11 apr.  1 Johannes 1:8–2:2 

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente 
zijn? 

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en 
dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door 
de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.  

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte 
voor ieders persoonlijke weg met God.  
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Uit de gemeente 
 
Geen verbinding – wel verbinding 
 
Door kleine alledaagse beslommeringen word ik er soms weer even bij 
bepaald hoe waardevol het geloof is. 
Vandaag, tijdens het werken aan de kopij voor Het Kerkportaal, viel mijn 
computer uit. Zomaar opeens. Na het opnieuw opstarten had ik geen 
internetverbinding meer. Waar normaal gesproken rechtsonder het 
icoontje staat van de wifi-verbinding, stond nu niets. Het was alsof de 
wifi of het hele internet plotseling niet meer bestond. Pas na weer 
opnieuw opstarten was de verbinding met internet hersteld. Ik kon weer 
dingen opzoeken en mailen, zoals deze kopij. 
Pas als het niet meer werkt, besef je hoe afhankelijk je bent van 
technologie, zoals in dit geval een werkende wifi en internet. 
 
Het is bijna Goede Vrijdag en Pasen. Jezus is als mens op aarde 
gekomen om ons te leren over Gods liefde en trouw, en ons op te 
roepen om tot inkeer te komen en uit te zien naar Gods komende 
koninkrijk. Jezus is voor ons de verbinding tussen God en ons als 
mensen. 
Op Goede Vrijdag viel die verbinding weg. Jezus stierf aan het kruis. Zijn 
leerlingen en volgelingen wisten niet meer wat ze moesten doen. Zelfs 
Petrus, die vol overtuiging discipel van Hem was, verloochende Hem. 
Jezus werd in het graf gelegd en de verbinding tussen hemel en aarde 
leek definitief verbroken. 
Net zoals ik de computer opnieuw moest opstarten om toch weer 
verbinding te krijgen met internet door de wifi, zo fungeert de tijd tussen 
Goede Vrijdag en Paasmorgen, tussen sterven en opstanding, ook als 
een herstart. Jezus Christus was een paar dagen ‘offline’ om daarna voor 
eeuwig de verbinding tussen God en mensen te herstellen. Nooit meer 
kan iets tussen onze hemelse Vader en ons gelovigen in komen te staan. 
Jezus heeft voor ons de weg voor eens en altijd vrij gemaakt. Dat vieren 
we met Pasen. 
 
Ik weet niet of ik mijn computer nog wel kan vertrouwen – het was niet 
de eerste keer dat dit gebeurde. Misschien moet ik hem wel opsturen 
voor reparatie. De techniek van mijn laptop blijft mensenwerk, en 
daarmee feilbaar en kwetsbaar. 
Ik weet wel dat ik de opgestane Heer, Jezus Christus, kan vertrouwen. 
Door zijn sterven en opstanding, door zijn ‘herstart’, is de verbinding 
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tussen God en mensen nooit meer verstoord. Laten we dat uitbundig 
vieren. 
 
Gezegende Paasdagen! 
 
 
Gemeentekroniek 
 

Zing nu de Heer! Hij zag ons aan, maakte de nacht tot morgen. 
Hij die ons riep in ‘s Vaders naam, heeft ons bevrijd van zorgen. 
 
Zing nu de Heer! Hij is getrouw. Ook als wij niet meer hopen, 
bloeien aan dorens van de rouw lachend de rozen open. 
 
Christengemeente, jubel nu! Dit zijn u goede dagen. 
Hemelse engelen zullen u hier op de handen dragen. 

 
De woorden van dit Paaslied (643:1, 5, 8) zingen vol vertrouwen dat het 
leven sinds die allereerste Paasdag anders is dan daarvoor. Jezus 
Christus is niet voor niets door de dood gegaan op weg naar nieuw 
leven, eeuwig leven. Dat Paasevangelie mag ons ook een steun en troost 
zijn in moeilijke tijden, en vreugdevolle dankbaarheid geven als het ons 
goed gaat. 
We bidden dat de Heer voor ons allen de nacht maakt tot de morgen, 
dat Hij ons bevrijdt van zorgen en dat hemelse engelen ons hier op 
handen mogen dragen. Daarom leven we met elkaar mee in de 
gemeente, zien we naar elkaar om. 
 
 
 
 
                                    P.M. (i.v.m. privacy) 
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Eerder heeft in Het Kerkportaal al het bericht gestaan van de geboorte 
van Yvan Drogt, maar de tekst van het geboortekaartje was nog niet 
afgedrukt. Hierbij alsnog: 
 

Yvan 24 januari 2024 
Welkom lief ventje! 
 
Een wonder in een wiegje, - iets mooiers kan er niet bestaan. 
Weet bij deze, dat onze liefde, - je hele leven met je mee zal gaan. 
 
Samen lachen. Samen spelen. - Samen met jou alles delen. 
Wij zijn superblij, - want we hebben er een broertje bij. 
 
Blij en dankbaar zijn we met de geboorte van onze zoon en 
broertje Yvan Drogt - 15.15 uur, 3980 gram, 55 cm 
 
Rico, Hendrike, Swen en Boan 

 
Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me 
wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je 
langs te komen. 
 
ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 – predikant@maria-kerk.nl 
 
 
Bezoek van de ouderlingen 
 
Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht – een bezoekje, een 
gesprek, zomaar even bijpraten –, dan kunt u/jij contact opnemen met 
één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij 
mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder 
vermeld. 
 
Egbert Duurkoop  06 5364 9985 
Gert Hulleman  06 2508 7408 
Wouter Verkerk  06 2655 2799 
Geke Winters  06 2259 1251 
Steven Winters  06 5982 7290 
 
 

mailto:predikant@maria-kerk.nl
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Kort verslag kerkenraadsvergadering 12 
december 2023 
 
Marten opent de vergadering met het lezen van Lucas 1: 68 - 79 en gaat 
voor in gebed. Egbert verzorgt vorming en toerusting aan de hand van 
een gedicht van Franciscus van Assisi. Heer maak mij heraut van uw 
vrede. Aansluitend discussiëren we of het haalbaar is om te leven zoals 
in het gebed staat geschreven.  
De notulen en actielijst van de vergadering van 7 november worden 
doorgenomen en akkoord bevonden. De definitieve begroting 2024 van 
de kerk en diaconie wordt vastgesteld. Vanuit de gemeente zijn geen 
vragen of opmerkingen ontvangen. De notulen en financieel overzicht 
van de Raad van Kerken d.d. 11 oktober 2023 worden doorgenomen. De 
aandachtpunten worden besproken.  
De kerkrenmeesters uiten hun zorgen over de Vrijwillige bijdrage. De 
groep gemeenteleden die de toezegde vrijwillige bijdrage niet (kan) 
overmaken wordt groter.  
Er zijn ideeën om de website van de Mariakerk te vernieuwen. Steven en 
Marcel maken voorstel en kaders voor de nieuwe website. Aansluitend 
zal met betrokkenen het voorstel worden uitgewerkt.  
In 2024 worden Heilig Avondmaal vieringen ook weer in Nieuw 
Clarenberg georganiseerd. Na een aantal diensten worden deze 
vieringen geëvalueerd. De jeugdouderlingen geven een terugkoppeling 
over een gesprek met/op? het Kompas m.b.t. organisatie biddag- en 
scholendienst. Ook wordt voorgesteld om verbinding te zoeken met de 
St. Martinusschool, omdat er ook kinderen van gemeenteleden naar deze 
school gaan. Voor de praktische organisatie van de nieuwjaarsreceptie 
worden gemeenteleden gevraagd. Er wordt gesproken over de 
organisatie van Kliederkerk. Het is noodzakelijk om deze commissie uit te 
breiden. Jeugdwerk meldt dat de What's Up Teens ten opzichte van 
vorig seizoen beter wordt bezocht. Club en catechese worden nu meer 
op elkaar afgestemd en vloeien in elkaar over. Steven sluit af met een 
gedicht ‘In goede handen’. 
 
Scribaat, Karin IJspeerd en Marcel Muizelaar 
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Gezamenlijke dienst Raad van Kerken 
 
Avonddienst Raad van Kerken op 1e Paasdag 
 
De Raad van Kerken Vollenhove - Sint Jansklooster organiseert een 
gezamenlijke avonddienst op zondag 31 maart (Eerste Paasdag) waarin 
Heidi Kramer zal voorgaan. Het thema is ‘Samen onderweg’. Er zal 
worden nagedacht over hoe de Emmaüsgangers ons kunnen inspireren 
om ook samen onderweg te zijn in deze wereld. De Paasliederen, zowel 
traditioneel als modern, worden begeleid op het orgel en piano. Er wordt 
een collecte gehouden ten gunste van diverse activiteiten van de 
gezamenlijke kerken. De dienst begint om 19:00 uur en wordt dit keer 
gehouden in de Mariakerk in Vollenhove. Iedereen is van harte welkom! 

 

Praise Avond Vollenhove 
 
Op zondag 24 maart om 19.00 
uur is er weer een Praise Avond 
Vollenhove in de Mariakerk. 
 
Deze keer is het een Paas Praise 
Avond! We staan stil bij het 
lijden en sterven van Jezus en 
vieren de opstanding van onze 
Verlosser. Samen met de 
huisband zingen we passende 
liederen van Sela en Opwekking. 
Praise Avond Vollenhove is een 
uur samen zingen met een band.  
 
In een fijne sfeer waar je je welkom mag voelen, waar je mag zijn wie je 
bent en waar je dit uur kunt beleven op een manier waar jij je goed bij 
voelt. Ook is er ruimte voor een persoonlijk getuigenis of voor inbreng 
van liederen. Zie ook de Facebookpagina van Praise Avond Vollenhove 
voor meer informatie. 
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Vorming en toerusting 

 
Hoe beleven wij de dood? 

De dood is een beladen onderwerp om over te spreken met elkaar, dat 
blijkt uit de vele publicaties en boeken die eraan worden gewijd. Dood 
en lijden zijn inherent aan het leven en toch zijn we er steeds minder op 
voorbereid. We zijn eigenaar geworden van ons eigen succes en ongeluk 
is falen. Nu God naar de achtergrond is gedrongen, de “kerk” en religie 
veel aan betekenis hebben verloren, raken we onze vastigheid kwijt.  
Durven we met onze naasten te spreken over de naderende dood, het 
onvermijdelijke afscheid, de uitvaart? Wat heeft de Bijbel, wat heeft 
geloof daarin te bieden? Heidi Kramer, kerkelijk werker van de 
Hervormde gemeente Vollenhove – Sint Jansklooster zal hierover 
spreken. Inleiding door Arie Ruitenbeek, huisarts n.p. 
 
Tijd/plaats: 11 april in de benedenzaal van de Johanneskerk in Sint 
Jansklooster.  
Aanvang: 19.45 uur. 
 

Ouderenmiddag 
 
Onze volgende altijd gezellige ouderenmiddag is op donderdagmiddag 
28 maart van 14.00 – 16.30 uur in de Voorhof. Een ontspannen 
samenzijn met wat kletsen met elkaar, wat eenvoudige spelletjes en een 
kopje koffie en thee. We stellen hier geen leeftijdsgrenzen aan. Je hoeft 
je niet op te geven. Kom gewoon binnenlopen. Behoor je misschien niet 
direct tot de doelgroep, maar lijkt het je ook leuk om erbij te zijn, dan 
ben je van harte welkom. Mocht u graag willen komen, maar geen 
vervoer hebben, dan kunt u bellen met de Diaconale Vriendendienst 
(Aaltsje Idzenga) tel. 243458. Zij gaat dan voor u vervoer regelen. 
Wees welkom namens: 
            Sietie van der Linde en Guus en Joke Nijhuis 
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ZONDAG 24 MAART – PALMPASEN - KINDERDIENST 
10:00 uur  Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Rian 
collecte Kerk 
organist  Erik Hofstede en Huisband 
koster Jan 
b&g Martin 
kind&eredienst Marit en Karin  
autodienst M. Pot 243358 / H. Roeten 243184 
oppasdienst Anke 
koffie Martin en Hetty 
 
ZONDAG 24 MAART - PRAISEDIENST 

19:00 uur  Organisatie praisedienst 
collecte Collecte t.b.v. Kerk 
organist  Huisband en Aline Rook 
b&g Anke 
 
DONDERDAG 28 MAART – WITTE DONDERDAG - AVONDMAAL 
19:30 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Karin 
collecte Avondmaalscollecte 
organist  Herman Kamp 
koster Herman 
b&g Karin en Marcel 
kind&eredienst   -  
autodienst F.J. Weijs 243392 / K. IJspeerd 06 41351052 
oppasdienst - 
koffie - 
 
VRIJDAG 29 MAART – GOEDE VRIJDAG  
19:30 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Wouter 
collecte -  
organist Anne Kroeze 
koster Herman 
b&g Karin en Marcel 
kind&eredienst -  
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autodienst M. Muizelaar 06 41351052 / H. Roeten 243184 
oppasdienst - 
koffie - 
 

ZATERDAG 30 MAART – STILLE ZATERDAG 

21:00 uur Paascommissie 
oud. v. dienst Marcel 
collecte -  
organist Anne Kroeze 
koster Herman 
b&g Boaz en Steven 
kind&eredienst -  
autodienst S. van Eerde 06-15955942 / H. Driesen 243141 
oppasdienst - 
koffie - 
 
 
ZONDAG 31 MAART – EERSTE PAASDAG 

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Geke 
collecte Kerk 
organist - 
koster Herman 
b&g Martin 
kind&eredienst Gera / Marit / Wilma 
autodienst B. v.d. Velde 243649 / H. Winters 243701 
oppasdienst Fam. Dragt 
koffie Jannie 
 
ZONDAG 31 MAART – GEZAMENLIJKE DIENST RAAD VAN KERKEN 
19:00 uur Raad van Kerken 
b&g Karin en Marcel 
 
ZONDAG 7 APRIL  
10:00 uur Ds. D. Wijmenga 
oud. v. dienst Gert 
collecte Diaconie 
organist Johan Tijssen 
koster Jan 
b&g Steven 
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kind&eredienst Anita 
autodienst W. Winters 241693 / E. Duurkoop 241496 
oppasdienst Fam. Davids 
koffie Stephan en Karin 
 
ZONDAG 14 APRIL 

10:00 uur Ds. P. Both, Harderwijk 
oud. v. dienst Steven 
collecte KIA Zending April 
organist Erik Hofstede 
koster Herman 
b&g Marcel en Karin 
kind&eredienst Wouter 
autodienst K. Regelink 243218 / G. Weijs 06 47075405 
oppasdienst Fam. v.d. Linde 
koffie   Aaltsje en Sytze  
 
ZONDAG 14 APRIL - ZANGDIENST 
19:00 uur Organisatie Zangdienst 
collecte Kerk 
organist Johan Tijssen 
b&g Marcel en Karin 
 

 

Autodienst 

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan  

kunt u contact opnemen met de eerst  

dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald 

en gebracht.  
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Van harte gefeliciteerd  

  
 
 
                                    P.M. (i.v.m. privacy 
 
 
 
 
Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn 
 
 
 
 
Veertig dagen 
 
Veertig dagen 
volgen 
zonder vragen 
 
Veertig dagen 
kruis 
dragen 
 
Veertig dagen  
de kruisweg  
door 
 
Veertig dagen 
in Jezus  
spoor.  
 
Bron: Leo Heuvelman 
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Rubriek: ‘Wat ons bezig houdt!?’ 

 
We hebben de rubriek ‘Wat ons bezig houdt’ in het leven geroepen om 
de dialoog binnen de gemeente te stimuleren. Door met elkaar over het 
geloof en ‘Wat ons bezig houdt’ te praten willen we de verbondenheid 
met elkaar vergroten. 
 
Meld je aan en schrijf je rubriek 
We willen in ieder kerkportaal één verhaal van een gemeentelid of gezin 
terug laten komen. Als je het leuk vind om de rubriek te vullen, kan dat 
door je aan te melden bij scriba@maria-kerk.nl. We hopen dat we 
voldoende aanmeldingen krijgen om deze rubriek levend te houden. Wil 
je wel graag je verhaal delen, maar heb je wat ondersteuning nodig bij 
het schrijven een stuk, kun je daar altijd mij of het scribaat voor 
benaderen. 
 
Inhoudelijke handvatten 
Voor het schrijven van de rubriek hebben we een aantal handvatten 
opgesteld die kunnen helpen bij het vormgeven van je eigen rubriek.  
 

• In welke situatie / omstandigheid bevind je je? 
• Wat houd je bezig / waar loop je tegenaan? 
• Welke bijbeltekst houd je op dit moment bezig? 
• Wat betekent God, geloof of de gemeente / Mariakerk voor je op 

dit moment? 
• Waar haal je kracht uit? 
• Omvang: max 1 A4 

 
Vriendelijke groet namens de kerkenraad, 
 
Steven Winters 
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‘Wat ons bezig houdt!?’ 
 

Wat houdt mij bezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    P.M. (i.v.m. privacy 
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                                    P.M. (i.v.m. privacy 
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Bowlen met onze jeugd 
 
Vrijdag 16 februari was het druk op de parkeerplaats bij de Burght. Een 
grote groep jongeren, 24 van What`s up Kids en 15 van What`s up 
Teens, hadden zich verzameld voor een gezamenlijke activiteit. Nadat 
iedereen zich in de juiste auto had begeven, vertrokken we richting 
bowlingcentrum het Zwartewater. Na het nodige passen en meten om 
voor elke voet het passend schoeisel te vinden, rolden al snel de eerste 
ballen richting de kegels. Vergeleken met vorig jaar was het aantal 
deelnemers flink gestegen en daarom hadden we dit keer alle zes banen 
tot onze beschikking. Hierdoor konden we in een lekker tempo 
doorgooien. En het duurde dan ook niet lang voor de eerste 
triomfantelijke, vreugdekreet na het gooien van een strike, te horen was. 
   
Dat het een geslaagde avond was bleek niet alleen uit de gezelligheid en 
het enthousiasme van de deelnemers. Al stiekem vooruitkijkend richting 
het clubweekend, was het ook mooi om te zien dat What`s up Kids en 
What`s up Teens prima samen een activiteit kunnen beleven. Maar het 
mooiste aan dit soort activiteiten is misschien wel, dat de jongeren weer 
hebben mogen ervaren, dat er ook voor hen een eigen plekje is binnen 
onze gemeentes. Uiteraard is en blijft geloofsopbouw een belangrijk 
onderdeel binnen What`s up. Maar vooral als je jong bent, is het 
minstens zo belangrijk dat er ook voldoende andere dingen te doen zijn. 
Bijvoorbeeld dat je samen met 
je vrienden van de kerk een 
avondje bowlen mag, gewoon 
omdat het leuk en gezellig is. 
 
Als leiding kijken we terug op 
een geslaagde avond en willen 
we graag de ouders bedanken 
die ons wilden brengen of 
halen. 
 
Door: Henk Rook  
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Goed nieuws 

over het World Servants project van 

2023 in Ruyenzi, Rwanda 
 

Het is alweer bijna een jaar geleden dat er een benefietconcert voor 
Rwanda was in de kerk. De mooie opbrengst van dat concert en de 
collecte in de ochtend kerkdienst hebben voor een geweldige 
verandering gezorgd in het leven van de kleuters in Ruyenzi, daar zijn 
we dankbaar voor en dat wil ik graag aan u laten zien. In de bijgevoegde 
fotocollage ziet u de kleuterschool helemaal af en in gebruik. 
Murakoze! Dat is Dankjewel! In het Kinyarwanda. 
 
Zoals u weet zal ik komende zomer opnieuw aan de slag gaan in 
Rwanda. Dit keer samen met mijn broertje Simeon. Meer informatie over 
ons project in 2024 vindt u op geef.ws/vollenhove. 
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Geslaagd Benefietconcert Oekraïne 
in onze Mariakerk   
 
Vollenhove: zaterdag 24 februari  
 
Dit hartverwarmend Benefietconcert werd georganiseerd met als doel 
om geld in te zamelen en de opbrengst volledig ten goede te laten  
komen aan noodhulp voor Oekraïne. 
Het concert werd belangeloos verzorgd door de organist Anne Kroeze en 
het Projectkoor 7even onder leiding van pianist Erik Hofstede.  
Het publiek, in de goed gevulde kerkzaal, kon genieten van een 
gevarieerd programma met o.a. "Gebed voor Oekraïne" door Anne 
Kroeze en een "Impromptu over het Oekraïense volkslied "door Erik 
Hofstede op piano. Het succes van de avond was ook mede te danken 
aan de zang van het Projectkoor 7even, zuiver, meeslepend en ook 
uitbundig met o.a. het lied "We zijn op de wereld om elkaar te helpen 
niet waar". Het publiek zichtbaar onder de indruk van deze bijzondere 
avond met een trieste achtergrond, doneerde €1192,00 t.b.v. Kerk in 
Actie "Noodhulp Oekraïne". 
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Informatieavonden en Proeflessen 
Theologische Verdieping voor 
geïnteresseerden 
 
Op de dinsdagen 2 juli en 3 september zijn er om 19.30 uur 
informatieavonden over de driejarige cursus Theologische Verdieping 
voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die 
geïnteresseerd is in geloof en theologie.  
Belangstellenden mogen ook op 9 en 16 april meelopen met de cursus 
om te proeven of ze die zouden willen volgen. U bent toeschouwer bij de 
gewone les, er is dus geen aangepast programma voor de 
belangstellenden. Het aantal plaatsen op is beperkt, daarom moet u zich 
daarvoor voor 6 april opgeven via kjcoenen@gmail.com. 
De informatie en de lessen worden gegeven in de Broederkerk aan de 
Broederstraat 16 in Kampen.  
 
De cursus start weer op dinsdag 17 september 2024. Aanmeldingen bij 
Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Zie ook www.tvgijsselland.nl of 
www.facebook.com/TVGIJsselland. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:kjcoenen@gmail.com
http://www.tvgijsselland.nl/
http://www.facebook.com/TVGIJsselland
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Gereformeerde Kerk Vollenhove 
Kerkgebouw   Bisschopstraat 32 
 
Predikant         Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, vrijdag)  

predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301 
 
Vergaderlocatie  Kerkelijk centrum “De Voorhof”, Kerksteeg 1, tel. 241181 
 
Beheerder en reserv. Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46, 

tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl 
 

Kosters   H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001 
    W. Winters, R. van Diepholtstraat 2 
    J. Jousma, Jan van Dieststraat 59 
 
Kerkenraad   Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove 
 
Preses Marten van Eerde, Molenberg 3 tel. 0527-241541 

preses@maria-kerk.nl 
 

Scriba Scriba    Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14,   
tel. 06-41351052 scriba@maria-kerk.nl 

 
Kerktelefoon   Hein Winters, Steiger 21, tel. 06-51686658 
 
Ledenadministratie ledenadministratie@maria-kerk.nl 

 
Kerkelijke bijdrage  t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove,  

Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of  
ING-bankrek.no. NL76 INGB  0000 9386 79 

 
Boekhouder A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post 

Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr.  06 46594580 
 
Diaconie Bankrekeningnr:  NL77 RABO 0127969217   
 Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove                                           
Zending   Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending 

Verjaardagsfonds              Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref. 
Kerk Vollenhove     o.v.v.  VERJAARDAGSFONDS  

Website Mariakerk  www.maria-kerk.nl                                               
E-mail webmaster  webmaster@maria-kerk.nl 
  
Redactie   Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar: 
Kerkportaal   kerkportaal@gmail.com  
Scipio-app beheer  Rosalie en Martin van der Linde scipioapp@maria-kerk.nl   
    tel. 06 27309029 
 
Diaconale Vriendendienst  Aaltsje Idzenga, tel. 243458 

mailto:predikant@maria-kerk.nl
mailto:beheerder@maria-kerk.nl
mailto:preses@maria-kerk.nl
mailto:scriba@maria-kerk.nl
mailto:ledenadministratie@maria-kerk.nl
mailto:boekhouder@maria-kerk.nl
http://www.maria-kerk.nl/
mailto:webmaster@maria-kerk.nl
mailto:kerkportaal@gmail.com
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Het volgende nummer (10) van Het Kerkportaal 

verschijnt op 11 april 2024 
 

De kopij dient uiterlijk vrijdag 5 april aangeleverd 
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt 

op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van Reling 4, 
Vollenhove 

 
LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst 

in de volgende uitgave! 
 

 

 
AGENDA  

 

Datum Tijd Activiteit Plaats 

28 mrt. 14.00 – 

16.30 uur 

Ouderenmiddag De Voorhof 

11 apr. 19.45 uur Vorming en Toerusting Johanneskerk 

19 apr. 19.00 uur Bingo t.b.v. Clubkamp Tilvoorde 

 

mailto:kerkportaal@gmail.com

