rde

$Z0T oW 6 — I T Idwwnu — suesdieel o

Kerk
Vollenhove

Kerkblad
van d

Gereformee




Nederlands /

BIJ bel rOOSter Bijbelgencotschap
do. |9 mei Psalm 47

vr. |10 mei Handelingen 1:1-14

za. |11 mei Handelingen 1:15-26
0. |12 mei Leviticus 23:1-14

ma. |13 mei Leviticus 23:15-22

di. |14 mei Leviticus 23:23-36

wo. |15 mei Leviticus 23:37-44

do. |16 mei Leviticus 24:1-9

vr. |17 mei Psalm 104:1-23

za. |18 mei Psalm 104:24-35

0. [19 mei Handelingen 2:1-13

ma. |20 mei Handelingen 2:14-24

di. |21 mei Handelingen 2:25-36
Wo. [22 mei Handelingen 2:37-47
do. |23 mei Deuteronomium 4:41-5:5a
vr. |24 mei Deuteronomium 5:5b-21
za. |25 mei Deuteronomium 5:22-33
Z0. |26 mei Deuteronomium 6:1-9
ma. |27 mei Deuteronomium 6:10-2
di. |28 mei Handelingen 3:1-10

wo. |29 mei Handelingen 3:11-26
do. |30 mei Handelingen 4:1-12

vr. |31 mei Handelingen 4:13-22
za. |1juni Handelingen 4:23-31
Zo. |2 juni Marcus 2:23-3:6

ma. |3 juni Marcus 3:7-19

di. |4 juni Marcus 3:20-35

wo. |5 juni Handelingen 4:32-5:11
do. [6 juni Handelingen 5:12-21a




Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente
zijn?
De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en

dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door
de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte
voor ieders persoonlijke weg met God.

Uit de gemeente
Meditatie

Uit alle plaatsen

‘Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamié€, Judea en
Kappadocié, mensen uit Pontus en Asia, Frygié en Pamfylié, Egypte en
de omgeving van Cyrene in Libi€, en ook Joden uit Rome die zich hier
gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabié —
wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
(Hand. 2:9-11)

We belijden met elkaar dat we een kerk zijn van alle tijden en van alle
plaatsen. Al vanaf Pinksteren kunnen we spreken van kerk. Daar met de
uitstorting van de Heilige Geest begon het. Eerst in Jeruzalem, daarna in
Judea, en van daaraf verspreidde het geloof zich tot aan de einden der
aarde. We leven hier nu in 2024. Al ongeveer twee millennia zijn we
kerk; wij, onze ouders, onze grootouders, overgrootouders, en zo
generatie op generatie terug. We zullen ook kerk blijven, tot aan het
einde der tijden.

Maar we zijn niet alleen een kerk van alle tijden. Ook een kerk van alle
plaatsen. Vollenhove is maar één plaats waar christenen wonen, waar
mensen zondags samenkomen om God te loven en te prijzen, om zich te
verwarmen aan het heilige vuur dat zich met Pinksteren als tongen op de
leerlingen neerkwam — een vuur dat nog steeds brandt. Overal ter
wereld kun je volgelingen van Jezus Christus vinden.

De meeste volken en landen die in Handelingen worden genoemd zijn
ons niet bekend. Hebt u wel eens van Frygié gehoord of Pamfylié op de
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kaart zien staan? Wel eens gesproken met iemand uit Kappadocié of op
vakantie geweest bij de Elamieten?

Uit alle windstreken waren ze naar Jeruzalem gekomen. Om
verschillende redenen. Sommigen omdat ze joods waren of zich
aangetrokken voelden tot het jodendom en op pelgrimsreis waren; ze
vierden in Jeruzalem het Pesachfeest. Sommige mensen zullen ook als
toerist in Jeruzalem zijn geweest. Of op zakenreis. Verschillende mensen
uit verschillende landen. Maar God heeft ze met opzet daar
bijeengebracht en ervoor gezorgd dat iedereen het goede nieuws van
Pasen en Pinksteren te horen krijgt in de taal van zijn of haar hart.

Al deze buitenlanders zijn op bezoek in Jeruzalem. Ze krijgen veel meer
mee terug naar hun eigen land dan ze verwacht hadden. Niet alleen het
Pesachfeest in de tempel, niet alleen de indrukken die een toerist opdoet
in een mooie stad, niet alleen de winst die de zakenmensen maken. Ze
krijgen het verhaal mee van de opgestane Heer, ze krijgen het
hartverwarmende vuur mee van Pinksteren. Daarmee kunnen ze terug
naar huis. Ze worden werktuigen in Gods hand om het evangelie te
verspreiden.

Het duurt niet lang meer voordat het vakantieseizoen weer aanbreekt.
Velen zullen op pad gaan, naar alle windstreken. Maar ook veel toeristen
zullen onze regio weer verkennen.

Wanneer u op vakantie bent, dan hoop ik dat u ook het Pinkstergevoel
krijgt. Dat u ergens, ver weg of dichterbij, geinspireerd wordt door
christenen. In een kerk, tijdens een dienst of gewoon om het gebouw te
bekijken. Of als er tijdens een wandeling door de bergen opeens een
kapelletje staat. Hoe anders alles ook is dan thuis, het is dezelfde
Pinkstergeest die ons aanspreekt. Dat soort kostbare momenten mag u
meenemen naar huis en delen aan de mensen om u heen.

Datzelfde Pinkstergevoel wens ik ook andersom toe. Laten wij met
elkaar, hier waar we wonen, hier in onze kerk, getuigen zijn van de
Heilige Geest. Dat toeristen hier hetzelfde overkomt als de Parten en
Elamieten en al die anderen in Jeruzalem. Dat zij hier bij ons het gevoel
hebben: ‘God is in hun midden. Zijn liefde straalt, door deze mensen in
Vollenhove en omgeving, aan ons af. Dit maakt ons enthousiast,
versterkt ons geloof. Dit nemen we mee naar ons thuis.’

Ik wens u op alle plaatsen en alle tijden een hartverwarmend
Pinkstergevoel toe.

ds. Douwe Wijmenga



Gemeentekroniek

Hoog als de hemel de liefde,

wiid als het vruchtbare land,

diep als de bodem der zeeén,

sterk als een stormwind haar kracht,
dat zij delen in die zegen,

gave van God dle liefde is.

Over liefde wordt veel geschreven en gezongen, zo ook hierboven in lied
790. Gods liefde voor ons, onze liefde voor Hem, en onze liefde voor
elkaar. Paulus bezingt in 1 Korintiérs de liefde als grootste goed, het
grootste van het drietal: geloof, hoop en liefde.

In de gemeente hebben we als taak om in liefde en trouw naar elkaar
om te zien en met elkaar mee te leven. We delen vreugde, maar ook
verdriet.Niet alle huwelijksjubilea worden gewoonlijk in Het Kerkportaal
genoemd, maar deze twee delen we op verzoek van bruid en bruidegom

graag.

P.M. (i.v.m. privacy)

Beide echtparen van harte gefeliciteerd en we wensen jullie nog veel
liefde en trouw toe en bovenal Gods zegen op jullie relatie en voor allen
die om jullie heen staan.

P.M. (i.v.m. privacy)

In het vorige nummer van Kerkportaal kon nog worden vermeld dat Ina
Doosje-van Veen op 4 april is overleden. Hierbij de tekst van de
rouwkaart en een in memoriam.

Niet verloren

Ik heb mijn moeder niet verloren. Daarvoor gaf zij mij teveel.
Wat zij mij zei, dat blijf ik horen van wat ik ben, is zij een deel.
Ik zal haar overal nog tegenkomen, in wat ik doe en wat ik laat.
Mam, neem je rust. We zullen je missen.



Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van onze
moeder, schoonmoeder en oma

Klazina Doosje van Veen — Sientje

* Zwartsluis, 24 december 1940 1 Zwolle, 4 april 2024
Sinds 30 november 2021 weduwe van Jacob Doosje

Veronie en Cor
Jacco en Marian, klein- en achterkleinkinderen

Memoriam

Klazina van Veen werd geboren op 24 december 1940, roepnaam
Sientje, hoewel we haar in de gemeente vooral kende als Ina. Ze
groeide samen met haar twee broers op in het gezin van een
brandstofhandelaar. Omdat er altijd veel werk was, werd haar
verjaardag meestal een dag later, op eerste Kerstdag, gevierd. Ze
vond het jammer dat ze de aandacht voor haar verjaardag moest
delen met die van Jezus.

Na haar schooltijd leerde ze Jaap Doosje kennen, met wie ze op 11
mei 1965 trouwde. Ze gingen wonen aan de Cartouwe en kregen
twee kinderen: Veronie en Jacco. Als moeder gaf ze duidelijk aan
wat ze wel en niet wilde. Een pittige vrouw, niet altijd gemakkelijk
voor zichzelf en anderen, maar ze wilde het graag goed doen. Ze
had aandacht voor anderen, zorgzaam zag ze om naar wie het
moeilijk had, met praktische hulp, niet met grote woorden.

Na haar trouwen heeft Ina lang als hulp in de huishouding gewerkt
bij dominee Renting en bij dokter Van Setten.

Ina mocht graag zingen bij De Zeeklank en later in Nieuw
Clarenberg. Haar creativiteit kon ze kwijt in het maken van kaarten
en het meehelpen bij de handwerkgroep in Nieuw Clarenberg.
Verder heeft ze zich jarenlang ingezet voor dit kerkblad, Het
Kerkportaal. Samen met Jaap de boekjes kopiéren, vouwen, nieten
en rondbrengen.

Toen Jaap steeds verder achteruit ging, verhuisden ze naar Nieuw
Clarenberg. Zorgzaam heeft Ina voor hem gezorgd, zelfs al ging
dat soms ten koste van haar eigen gezondheid. Maar hoe zwaar de



zorg ook werd, ze vond het lastig om dat uit handen te geven. Uit
liefde wilde ze blijven zorgen. Op 30 november 2021 overleed
Jaap. Een groot gemis.

Toch bleef ze proberen de positieve dingen te blijven zien en
zoeken. Het ging rond de operaties waarin ze een nieuwe knie of
heup kreeg niet vanzelf, maar ze was een doorzetter.

Vanaf Pasen was ze niet fit, maar haar overlijden op donderdag 4
april kwam toch onverwacht.

De afscheidsdienst voor het leven van Sientje is gehouden op
woensdag 10 april in de Mariakerk, waarbij woorden uit Spreuken
3 en Filippenzen 3 centraal stonden: ‘Denk aan Hem bij alles wat je
doet, dan baant Hij voor jou de weg.’ Aansluitend heeft de
begrafenis plaats gevonden op de begraafplaats Toutenburg.

We wensen Veronie en Cor; Jacco en Marian, familie en vrienden
sterkte en Gods zegen toe bij het dragen van dit gemis.

Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me
wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je
langs te komen.

ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 — predikant@maria-kerk.nl

Bezoek van de ouderlingen

Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht — een bezoekje, een
gesprek, zomaar even bijpraten —, dan kunt u/jij contact opnemen met
één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij
mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder
vermeld.

Egbert Duurkoop 06 5364 9985

Gert Hulleman 06 2508 7408
Wouter Verkerk 06 2655 2799
Geke Winters 06 2259 1251

Steven Winters 06 5982 7290


mailto:predikant@maria-kerk.nl

Gezocht: nieuwe leiding voor What's Up
Kids (club)

De opbouw van de gemeente is het werk van God door de inzet van
mensen’

Omdat de termijn van een deel van de leiding van Whats's Up Kids erop
zit, zijn we hard op zoek naar nieuwe mensen.

Wat is WhatsUp Kids?

Vanuit het gezamenlijk jeugdwerk worden er tijdens het kerkelijk jaar
verschillende activiteiten georganiseerd voor de kinderen van groep 6, 7
en 8.

Wat vragen we van jou?

e Voor 1 a 2 activiteiten per jaar ben jij het eerste
aanspreekpunt/kartrekker
Helpende hand bij een deel van de andere activiteiten
Aanschuiven bij vergaderingen
Helpen organiseren en (voor een gedeelte) mee met het clubkamp
Op een laagdrempelige manier de kinderen voorgaan in geloof

Wat krijg je ervoor terug?
e Op een andere manier bezig zijn met je geloof / verdieping van je
geloof
e Mogen bijdragen aan de groei van het geloof van kinderen /
opbouw van de kerk
e Optrekken met een aantal enthousiaste ervaren krachten

Wil je hier meer over weten of je aanmelden?
Neem dan contact op met jeugdouderlingen Danique Roskam 06-8108
1390, Rian Kleene 06-21993219 of Elfriede Lassche 06-44261845

j z eken

Ja



Kinderdienst
‘Aftellen maar... 10,9,8,7....

Tussen Hemelvaart en Pinksteren is een bijzondere tijd. Jezus heeft aan zijn vrienden
beloofd dat hij altijd bij hun zal blijven. Een mooie belofte maar wanneer merken de
ze dit nu echt? Wachten duurt best lang hé?

En Hemelvaart en Pinksteren klinkt best ingewikkeld toch? Wat gebeurt er dan
eigenlijk? We gaan hier over horen, zien en proeven. Hoe dan? Dat houden we nog
even geheim. Maar leuk wordt het zeker!

Jij komt toch ook? Neem ook vooral vriendjes en vriendinnetjes mee. We zien je
graag op zondag

12 mei om 10:00 uur in de Mariakerk te Vollenhove. In deze dienst gaat dominee
Douwe Wijmenga voor.

Kerk Open middagen

Wij zoeken vrijwilligers!!

In de zomermaanden van juli tot en met Open Monumentendag in september is onze
Mariakerk open voor publiek. De mensen kunnen dan even de kerk bekijken, er gaan
zitten om tot rust te komen of een gesprekje aangaan met de gastpersonen. Wij zijn
als commissie Kerk Open met en klein groepje. Wij zouden graag wat meer
vrijwilligers willen hebben, die willen helpen als gastheer of gastvrouw op
Kerk-Open-middagen, dat zijn de dinsdag-, donderdag en zaterdagmiddag.

Het is de bedoeling, dat je van 14.00 tot 16.30 uur de mensen ontvangt in de kerk
en zo gewenst een praatje maakt.

Wil je eerst meer weten hierover, neem dan contact op met Jaap Marissen, Guus
Nijhuis of Corry van Rosmalen.

Wil je ons als vrijwilliger helpen geef je dan op bij Guus Nijhuis (tel. 241767, e-mail;
guusnijhuis@ziggo.nl)



ZONDAG 12 MEI -

10:00 uur
oud. v. dienst
collecte
organist

koster

b&g
kind&eredienst
autodienst
oppasdienst
koffie

ZONDAG 12 MEI -

19:00 uur
collecte
organist
b&g

12—

0
KINDERDIENST
Ds. D.Wijmenga, Vollenhove
Rian
Kerk
Erik Hofstede
Jan
Peter
Anita/Karin W.
E. Duurkoop 241496 / S. van Eerde 06-15955942
Sylvia Wind
Wouter en Ellen

ZANGDIENST
Organisatie zangdienst
Collecte t.b.v. Kerk
Johan Tijssen

Marcel en Karin

ZONDAG 19 MEI — EERSTE PINKSTERDAG, BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

10:00 uur
oud. v. dienst
collecte
organist
koster

b&g
kind&eredienst
autodienst
oppasdienst
koffie

ZONDAG 26 MEI
10:00 uur

oud. v. dienst
collecte
organist

koster

Ds. D. Wijmenga, Vollenhove

Steven

Diaconie

Erik Hofstede

Wietze

Martin

Wouter

G. Dikken 243948 / W. Winters 241693
Fam. Dragt

Wietze en Margreet

Ds. H. van Ark
Geke

Kerk

Anne Kroeze
Jan
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b&g
kind&eredienst
autodienst
oppasdienst
koffie

ZONDAG 2 JUNI
10:00 uur
oud. v. dienst
collecte
organist
koster

b&g
kind&eredienst
autodienst
oppasdienst
koffie

ZONDAG 9 JUNI
10:00 uur
oud. v. dienst
collecte
organist
koster

b&g
kind&eredienst
autodienst
oppasdienst
koffie

Autodienst
Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan
kunt u contact opnemen met de eerst

dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald

en gebracht.

A
0

0
Boaz en Steven
Gera
H. Driesen 243141/ G. Weijs 06 47075405
Sarianne en Hidde Bok
Jaap en Greet

Ds. W. Kok, Emmeloord

Karin

Diaconie

Johan Tijssen

Wietze

Boaz en Steven

Wilma

H. Roeten 243184 / H. Winters 243701
fam vd Linde Schuit 7

Martin en Sarianne

Ds. J. Vonk

Egbert

Kerk

Erik Hofstede

Herman

Martin

Karin W.

M. Pot 243358 / A. ten Napel 241864
Anke Hulleman

Hein en Geke
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Van harte gefeliciteerd

P.M. (i.v.m. privacy)

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn

Pinksteren

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.

Wat vlammen en geruis van wind,
een taal, die nieuwe woorden vindt.

Nu dalen er geen eng’len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.

Er is een wonder voor ons 00g:
uit sintels rijst een vlam omhoog.

Er is een wonder voor ons oor:
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.

Wie Hem verried getuigt van Hem,
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem.

Het is een vreemd, onzegbaar feest:
de woord-geboorte van de Geest.

En in de Geest daalt onze Heer
voor eeuwig in ons midden neer!

Bron: Nel Benschop
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Uithodiging gemeentezondag

Zondag 14 juli 2024 hopen we een gemeentezondag te organiseren.
Verderop in het kerkportaal ziet u de uitnodiging. Hieronder vind u wat meer

informatie.

Tijd:
10.00 uur-13.00 uur

Waar:

Het grasveld bij park Oldruitenborgh.

Thema
Samen spel. Oud Hollandse spellen.

10.00 uur | Koffie/thee met lekkernij
10.30 uur | (buiten) dienst

11.00 uur | Samen spel

12.00 uur | Gezamenlijke lunch
13.00 uur | einde/sluiting

U kunt zich tot 21-05-2024 opgeven
bij Rian Kleene
(06-21993219).

Datum 14-7-24 } 10.00 koffie/thee met lekkernij
Waar grasveld park Oldruitenborgh : 10.30 (buiten) dienst
Thema Samen spel : 11.00 samen spel

(oud) Hollandse spellen § 12.00 gezamenlijke lunch
Opgave tot 21-5-24 bij Rian Kleene 13.00 einde/sluiting
(0621993219) @

T

Bericht van de Kerkenraad

vacatures nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u mee te kunnen delen dat

Esther Haasjes heeft aangegeven de vacature van ouderling te willen vervullen;
Elsbeth Folkerts heeft aangegeven de vacature van ouderling te willen vervullen en
Elina Pol heeft aangegeven de vacature van Diaken te willen vervullen.

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers is gepland op zondag 19 mei aanstaande,

eerste pinksterdag.
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15 mei toerustingsavond ‘Bonhoeffer —
uitgedaagd om te belijden’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een vooraanstaand kerkleider, theoloog en
verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van geestelijke boeken. Tot op de dag
van vandaag fascineert en inspireert hij velen binnen en buiten de kerk.

Op 9 april 1945 wordt hij, na een gevangenschap van twee jaar, in het
concentratiekamp Flossenblrg ter dood gebracht vanwege zijn rol bij het verzet. Al
jong kiest Bonhoeffer vanuit een diepe geloofsovertuiging partij: hij wil op geen
enkele manier medeverantwoordelijk zijn voor de nazimisdaden, die in 1933
beginnen met geweld tegen Joden. Hij is een van de vooraanstaande theologen
binnen de Bekennende Kirche (belijdende kerk), die zich tegen en fascisme
uitspreekt in de jaren 33- 45 van de vorige eeuw.

Enkele uitspraken van Bonhoeffer die ook vandaag nog van betekenis zijn, waarin
het christelijk geloof steeds meer naar de marge van de samenleving gaat:

"Wie zijn het God en onszelf verschuldigd on in de toekomst te geloven.”
"Alleen wie Joden lietheeft, mag
Gregoriaanse gezangen zingen.”

"We moeten leren leven alsof elke dag
onze laatste kan zjjn.”

' Bonhoeffer

Uitgedaagd om te belijden

Woensdag 15 mei 2024

Ds. G.J. Rdben, voorganger van de 1636 wiir

Hervormde Gemeente in Vollenhove,
zal hierover spreken op woensdag 15
mei in de NGK Sint Jansklooster — E
Kadoelen (Bergkampen 14). De avond
begint om 19:30 uur. De koffie staat
dan klaar; iedereen is van harte
welkom!

NGK Sint Jansklooster-Kadoelen
Bergkampen 14

ds. G.J. Roben

Een avond van
rkemeve VOrming & Toerusting

Geslaagde bingoavond voor het
jeugdwerk

Wat was het een groot succes! Het paste allemaal
maar net in Tilvoorde met zo’'n 90 man. Een avond vol
gezelligheid, mooie prijzen en ook niet geheel e
onbelangrijk er is maar liefst € 575,55 opgehaald voor =
het clubweekend. Een dankjewel aan iedereen die hier :N
op wat voor manier dan ook aan heeft bijgedragen. »

Namens de clubleiding en de jeugdouderlingen.
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Kort verslag kerkenraadsvergadering 6
februari 2024

Opening en welkom door Marten. Hij leest uit Mattels 5 en gaat voor in
gebed. Vorming en toerusting wordt verzorgd door Freek. Hij leest
verzen uit Psalm 27 in 3 verschillende versies. De Oude Berijming
(1773), NBV en Uitleg van Huub Oosterhuis. Na de uitleg van Freek over
wat hem inspireert in deze Psalm praten we hierover verder.

De notulen van de KR vergadering van 12 december 2023 worden
zonder opmerkingen vastgesteld. In januari 2024 is er geen kerken-
raadsvergadering gehouden.

De begroting 2024 van de kerk en de diaconie zijn door PKN
goedgekeurd. PKN stelt een aanpassing voor van de ordinantie voor
m.b.t. rapportage visitatie. Er zijn vanuit de vergadering geen bezwaren
of opmerkingen over deze aanpassing. Dit wordt teruggekoppeld aan de
classis.

De jeugdouderlingen geven een evaluatie over €én jaar ‘reep van de
week’. In het algemeen kan gezegd worden dat ‘de reep van de week’
wordt gewaardeerd door de ontvangers of ouders van de kinderen. De
kerkenraad ondersteunt het voorstel van de jeugdouderlingen om ‘de
reep van de week’ voort te zetten. In het Totaalrooster voor de
zomermaanden staan nog een aantal diensten open waar een
voorganger voor gezocht wordt. Er wordt teruggeblikt op (bijzondere)
diensten van de afgelopen maanden. Kerkenraadslid Egbert en Marten
zijn aftredend. Vanuit 2023 staat nog één vacature voor diaken en één
vacature voor ouderling. Dit betekent dat we op zoek gaan naar vier
ambtsdragers. De kerkenraad gaat akkoord om een projectgroep samen
te stellen die een opzet maakt voor een nieuwe website van de
Mariakerk. De kaders voor een nieuwe website worden door de
kerkenraad meegegeven. Jongeren gaan zelf weer een activiteit
organiseren om geld voor jeugdwerk en specifiek clubkamp op te halen.
Vanuit het jeugdwerk van de Hervormde Kerk en Mariakerk wordt
contact gezocht met de katholieke- en overige basisscholen. De diaconie
meldt de actie Voedselbank Steenwijkerland waar zij ook bij betrokken
zijn. De diaconie is met Nieuw Clarenberg in gesprek om Heilig
Avondmaal weer gelijktijdig met de viering in de Mariakerk, in Nieuw
Clarenberg te vieren. Er wordt aandacht gevraagd voor juiste gebruik
van de invalide parkeerplaats op het Harmen Visserplein. Gemeenteleden
die slecht ter been zijn moeten deze parkeerplaatsen kunnen gebruiken.
Marten sluit de vergadering met een gedicht.

Scribaat, Karin IJspeerd en Marcel Muizelaar
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Terugblik op 1 jaar Ouderenmiddag

Het is precies een jaar geleden dat we zijn begonnen met de
Ouderenmiddagen in de Voorhof het idee kwam heel spontaan opzetten
bij ons drieén, Sietie, Guus en Joke. We hebben toen meteen de koe bij
de horens gevat en zijn na overleg met de kerkenraad deze middagen
begonnen. Zij waren ook enthousiast erover, omdat er op dit moment
eigenlijk niet iets voor ouderen was. We mogen de Voorhof ervoor
gebruiken en krijgen de koffie en thee plus koekje ook gratis erbij. Wat
we heel fijn vinden. Het was even afwachten hoe het zou lopen allemaal.
De opzet is heel simpel: met elkaar gezellig samen zijn en kletsen of een
spelletje doen. Er zijn altijd van allerlei spelletjes en een sjoelbak is er
ook voor degene die ook nog in beweging wil blijven.

De opkomst is verschillend, meestal ongeveer 10 personen, soms meer.
Er worden veel spelletjes gedaan, soms direct al en soms zitten we eerst
een hele tijd met elkaar te praten over van alles en nog wat.

We merken dat daar toch behoefte aan is. Ook mensen die eigenlijk
nooit een spelletje doen beginnen er lol in te krijgen. En het is natuurlijk
goed om onze hersens weer goed scherp te krijgen.

Het wordt zo gewaardeerd dat we alle drie van de Kerstengel een
cadeautje kregen voor het organiseren van deze middagen. We weten
natuurlijk niet wie de Kerstengel was, maar alsnog heel erg bedankt
hiervoor. Wordt gewaardeerd.

Het zijn niet alleen ouderen die komen, soms ook jongeren die spelletjes
doen heel leuk vinden. Ook dominee Douwe komt regelmatig langs om
een spelletje te doen. Heel leuk. Iedereen is welkom, leeftijd maakt niet
uit.

De laatste keer werden we verrast met heerlijke oranjetompoezen voor
Koningsdag. Iemand uit de gemeente trakteerde ons erop. Wat een
ontzettend leuk en lekker gebaar. Het was heerlijk! Nogmaals bedankt
hiervoor.

We gaan deze maanden gewoon door, want vaak blijkt het dat juist
ouderen in deze vakantiemaanden best eenzaam zijn, omdat kinderen en
kleinkinderen dan meestal op vakantie gaan en ze niet zoveel mensen
zien. En als je zelf niet meer op vakantie kunt gaan is dit nog een mooie
afleiding. Alleen augustus gaat het niet door, want dan is net de
corsoweek.

Lukt het niet om zelf te komen dan kun je altijd bellen met Aaltsje
Idzenga van de Diaconale vriendendienst tel. 243458. Zij regelt dan
vervoer voor je. Er is de laatste maanden geregeld gebruik van gemaakt.
Dus schroom niet en laat je er niet door weerhouden. Juist voor zulke
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dingen zijn ze er ook.

De volgende Ouderenmiddag is op donderdag 23 mei a.s. van 14.00
uur tot 16.30 uur in de Voorhof.

Elke vierde donderdag van de maand (behalve in augustus) is er een
Ouderenmiddag.

Wees welkom allemaal!
Namens Sietie, Guus en Joke.

Jaarrekening 2023 Diaconie

De kerkenraad heeft de concept-jaarrekening 2023 van de Diaconie in de
vergadering van 7 mei 2024 behandeld. Op 4 maart j.l. is de concept-jaarrekening
goedgekeurd door het college van Diakenen. Vanaf vrijdag 10 mei a.s. ligt de
jaarrekening gedurende een week bij de penningmeester thuis ter inzage voor
de gemeenteleden (indien u inzage wenst graag een afspraak maken via
diaconie@maria-kerk.nl). Reacties kunt u tot 18 mei 2024 sturen aan de scriba
(scriba@maria-kerk.nl) Hierna zal de kerkenraad de jaarrekening 2023 van de
Diaconie definitief vaststellen. Onderstaand is een verkort overzicht van de
jaarrekening 2023 weergegeven:

Baten
Bijdragen levend geld (diaconiecollecten en € 3.231
giften)
Overige collecten en giften (door te zenden) € 8.577
Totaal € 11.808
Lasten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke € 147
activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere € 489
organen
Bankkosten € 252
Diaconaal werk plaatselijk € 831
Diaconaal werk regionaal/landelijk € 950
Afdrachten door te zenden collecten en € 8.577
giften
Totaal € 11.246
Positief resultaat 2023 toegevoegd aan de € 562
Algemene Reserve

De kerkenraad

17



Jaarrekening 2023 Kerk

De kerkenraad heeft de concept-jaarrekening 2023 in de vergadering van 7 mei 2023
behandeld. Op 17 april j.l. is de concept-jaarrekening goedgekeurd door het college
van Kerkrentmeesters. Vanaf vrijdag 10 mei 2024 ligt de jaarrekening
gedurende een week bij de penningmeester thuis ter inzage voor de
gemeenteleden (indien u inzage wenst graag een afspraak maken via
boekhouder@maria-kerk.nl). Reacties kunt u tot 18 mei 2024 sturen aan de scriba
(scriba@maria-kerk.nl) Hierna zal de kerkenraad de jaarrekening 2023 definitief
vaststellen. Onderstaand is een verkort overzicht van de jaarrekening 2023
weergegeven:

Baten
Baten onroerende zaken (kerkgebouw, de Voorhof, pastorie) € 13.167
Opbrengsten uit rente € 2.454
Vrijwillige bijdragen € 86.128
Collecten (kerkcollecten en deurcollecten) - Giften € 16.859
Opbrengsten verjaardagsfonds + concertcie € 1.637
Totaal € 120.245
Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen (kerkgebouw, Voorhof, € 61.661
Pastorie) incl. toevoeging aan meerjarenonderhoudsfonds
Pastoraat (predikant, afdrachten aan centrale kas € 63.897
predikantstraktementen, preekvoorziening)
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten € 3.691
Verplichte bijdrage aan andere organen (kerkrentmeesterlijk € 5.557
quotum, solidariteitskas, contrib)
Vergoedingen en sociale lasten beheerder, organisten € 6.495
Kosten beheer en administratie (drukwerk, telefoon, wa- € 3.700
verzekering etc.)
Bankkosten, overige lasten en kosten verjaardagsfonds € 2.752
Totaal € 147.753
Operationeel resultaat -/- €27.508
Incidentele baten en lasten (herwaardering gebouwen) € 54.000
Resultaat verslagjaar € 26.492
Mutaties aan reserves en fondsen -/- €
23.016
Positief resultaat naar Algemene reserve € 3.476

De kerkenraad
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Gereformeerde Kerk Vollenhove

Kerkgebouw

Predikant

Vergaderlocatie

Beheerder en reserv.

Kosters

Kerkenraad

Preses

Scriba

Kerktelefoon
Ledenadministratie

Kerkelijke bijdrage

Boekhouder

Diaconie
Zending

Verjaardagsfonds

Website Mariakerk
E-mail webmaster
Redactie
Kerkportaal
Scipio-app beheer

Diaconale Vriendendienst

Bisschopstraat 32

Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, vrijdag)
predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301

Kerkelijk centrum “De Voorhof”, Kerksteeg 1, tel. 241181

Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46,
tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl

H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001
W. Winters, R. van Diepholtstraat 2
J. Jousma, Jan van Dieststraat 59

Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove

Marten van Eerde, Molenberg 3 tel. 0527-241541
preses@maria-kerk.nl

Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14,
tel. 06-41351052 scriba@maria-kerk.nl

Hein Winters, Steiger 21, tel. 06-51686658

ledenadministratie@maria-kerk.nl

t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove,
Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of
ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79

A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post
Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580

Bankrekeningnr: NL77 RABO 0127969217
Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Bankrekeningnr: NL77RAB00127969217 o.v.v zending

Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref.

Kerk Vollenhove o.v.v. VERJAARDAGSFONDS

www.maria-kerk.nl

webmaster@maria-kerk.nl

Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar:
kerkportaal@gmail.com

Rosalie en Martin van der Linde scipioapp@maria-kerk.nl
tel. 06 27309029

Aaltsje Idzenga, tel. 243458
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AGENDA

Datum Tijd Activiteit Plaats
15 mei 19.30 uur Vorming en Toerusting NGK Sint Jansklooster -
Bonhoeffer Kadoelen
23 mei 14.00 - Ouderenmiddag De Voorhof
16.30 uur
18 juni 19.30 uur Kerkenraadsvergadering De Voorhof
14 juli 10.00 uur Gemeentezondag Het grasveld bij park

Oldruitenborgh.

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

Het volgende nummer (12) van Het Kerkportaal

verschijnt op 30 mei 2024

De kopij dient uiterlijk vrijdag 24 mei aangeleverd

te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt

Vollenhove

op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van Reling 4,

LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst

in de volgende uitgave!
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